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Tüm dünyadan ilerici ve demokratik gençlik örgütleri temsilcilerinin katıldığı, 16-18 Kasım 1979'da Prag. Çekoslovakya'da toplanan UÖB Yürütme Komitesi, demokrasi, özgürlük, bağımsızlık, barış ve toplumsal ilerleme için halk larının yanında verdikleri haklı savaşımda Türkiye'nin gençlerine ve öğrencilerine ve özellikle İlerici Gençler Derneği, İGD'ye güçlü dayanışma ve desteğini; Türkiye'de son olarak UÖB üyesi bir örgüt olan İGD'ye de'uygulanan, yığın örgütlerinin yasaklanmasını kınadığını açıklar. 

Öğrenci yığınlarının yaşamını da olumsuz yönde etkileyen süregen ve derinleşen toplumsal, politik ve ekonomik bunalımla Türkiyede durum daha da kötüleşmiştir. Emperyalizm, ve özellikle 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UÖB YÜRÜTME KOMİTESİ : 


İGD'YE KONAN YASAK KALKSIN! 


ABD emperyalizmi bölgede konumlarını güçlendirmeye, ülkenin ekonomik, mali, askersel ve politik alanlarında baskılarını şiddetlendirmeye çabalıyor. Egemen çev reler, halkın, gençliğin ve öğrencilerin anti-emperyalist savaşımına karşı, anti-demokratik önlemlere, baskıya ve teröre hız kazandı riyorlar. Emperyalizm ve iç (yerel) gericilik tarafından dayatılan sikıyönetim, sadece neo-faşisi unsurları cesaretlendirdi ve Türkiye? 
de faşizm tehlikesini artırdı. 


Bu koşullarda, öğrenci yığınları yaşama ve çalışma koşullarının daha da kötüleşmesi, akademik ve demokratik haklarınındaha da kısıtlanması ile karşı karşıyadır. Can güvenliği ve öğrenim özgürlüğü eğitim kurumlarının hir 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çoğunda yok edilmiş, diğerlerinde sürekli tehlikeye atılmıştır; okulların içindeki polis ve jandarma karakolları, öğrencilerin eğitimin yeniden biçimlendirilmesi ve demokratikleştirilmesi için savaşımını baskı altında tutuyor. 


UÖB YK, temel hakları ve demokrasi için Türkiye halkı ve öğrencilerinin savaşımı ile sonsuz dayanışmasını açıklayarak, bütün UÖB üye ve dost örgütlerini, ülkede gençlik ve öğrenciler de içinde olmak üzere ilerici güçlerin savaşımını desteklemek ve özellikle İlerici Gençler Dernegi, İGD üzerine konan haksız ve anti-demok ratik yasağın an önce kaldınlması için “olanaklı olan tüm araçlarla çabalarını artırmaya çagırır. 
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TÜRKİY EÇ İLERİCİ” GENÇLİĞİ, 


(YUNANİSTAN) ÖRGÜTLERİ DÜZENLEDİKLERİ 


DGD (KIBRIS) KNE 
NİN ORTAKLAŞA 


BARIŞ, İŞBİRLİĞİ ve DAYANIŞMA TOPLANTISI 
YAPILDI 


11 Kasım 1979 günü, İzmir'de 
TÜRKİYE İLERİCİ GENÇLER DERNEĞİ'nin örgütlediği «DEV-RİMCİ GİRİŞKENLİK, ÖZVERİ 
VE ÖRGÜTSEL GELİŞME» kampanyası etkinlikleri içinde yer alan «Bölgemizde Barış, İşbirliği ve dayanışma toplantısı yapıldı. Topla a, Türkiye ilerici gençliği, DGD (Kıbrıs), KNE (Yunanistan) örgütlerinin temsilcileri katıldı. Ay rıca Türkiye'deki çeşitli gençlik örgütlerinin, ilerici kadın hareketinin, barış ve sendikal güçlerin temsilcileri de hazır bulundu. Toplantıya katılacak olan Kıbrıs'tan EDON delegasyonu ahti-demokTatik uygulamalar sonucu Türkiye’ ye sokulmadılar. 


Toplantı, Katılanlara, bölgemizde barış ve güvenliği ilgilendiren çeşitli konularda, özellikle Emperyalizmin komloları sonucu ortaya çıkan ve hâlâ da süren Kıb-Trıs bunalımı üzerinde düşünce alışverişi yapma olanağı © verdi. 
Konuşmacılar emperyalizmin Bölgedeki varlığını, toplumsal ve ekonomik sonuçlarını irdelediler, 


Türkiye İlerici Gençler Derne-Bi'nin, gerici güçler tarafından kapatılmış olması şiddetle kınandı. 
Bu uygulama emperyalizmin. çok 


yönlü baskılarının arttığı ve ege- 


men sınıfların bunalımın derinleştiği, anti-demokratik baskıların arttığı ve faşist terörün yoğunluk kazandığı bir dönemde yer almıştır. Emperyalizmin ve ona bağımlı işbirlikçi tekellerin, Türkiye'de yer almıştır. Emperyalizmin ve ona bağımlı işbirlikçi tekellerin, Türkiye'de var olan bunalımın yükünü emekçi sınıfların omuzlarına yükleme ve ilerici demokratik güç lerin gelişimini engelleme çabası- nın bir parçasıdır. Katılanlar İGD ' üzerine konan kapatılmanın biran 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(Baştarafı 1. Sayfada) larını yetkinleştirmek, ilerici gençliğin yayın organlarını güçlendirmektir. Bu aynı zamanda yeni yeni sempatizan halkalarına ulaşmak için de temel bir araçtır. Yayın organlarımızın kollektif ajitasyon, propaganda ve örgütçü rollerini geliştirmeliyiz. Bu konularda geçmişe göre daha dikkatli, titiz, yaratıcı olmalıyız. Gevşek, vurdumduymaz, Leninci olmayan yaklaşım biçimlerinin en küçük belirtisine bile tahammülümüz olmamalıdır. Daha önce ki koşullarda bağışlanabile - cek hatalar karşısında sessiz 

1 kalınmamalıdır. 

Daha çetin bir döneme giriyoruz, Leninci bir sınavdan daha geçiyoruz. Bu sınavdan başarıyla çıkmamız, Leninci yöntemlerimizi, Leninci çalışma biçimlerimizi yetkinleştirmemizle olanaklıdır. Bu sınavdan da başarıyla çıka - cağımız konusunda hiç kim- 


senin kuşkusu olmamalıdır. 


# 


önce Kaldırılmasını ve bu konuda kardeş örgütler arasında dayanışma ve işbirliğinin güçlendi- 


,rilmesini istediler, 


Kıbrıs bunalımının, Ada'yı 


“NATO'nun askeri üssü haline sok- 


mak isteyen emperyalizm tarafından yaratıldığı konusunda tüm katilanlar aynı düşüncedeydi. Kıb-Tı“'taki trafik durumunun devamın dan da sorumlu aynı güçlerdir. 
ABD Emperyalizmi, bölge halklarının tehdit ve ekonomik çıkarlarını korumak için KIBRIS'ı bir sıçrama tahtası olarak değerlendi riyor. 


Kıbrıs sorununun barışçıl çözümünün, bölge ve dünya barışı ve Anti emperyalist savaş açısından önemini vurgulayan katılanlar, bu konuda gençlik ve öğrenci güçlerine etkin görevler düştüğünü belirttiler. Kıbrıs halkı ve genç liği ile dayanışmayı Uluslararası alanda başarıyla yürüten DDGF ve UÖB'ün olumlu çabaları takdirle karşılandı. 

Kıbrıs'ın bağımsız, bağlantısız, Egemen, toprak bütünlüğü sağlanmış ve askersizleştirilmiş bir ülke haline kavuşturulması savaşımı bütün önemiyle sürmektedir. Birleşmiş Milletler Örgütü kararları böylesi bir çözüm için önemli adımlar içermektedir. Toplantı katılanları BM. kararlarının ivedilikle uygulanmasını istediler. Ayrıca Kıbrıs sorununa emperyalist müdaha leyi englleyici çözüm olarak görülen, BM. çerçevesi altında bir Uluslararası konferans toplantısını destekliyorlar. 


Kıbrısda toplanılması görüşmelerin BM gözcülüğünde sürdürül mesi, daha önce Kipriyanu ve Denk 
taş arasında uyuma varılan 10 
nokta üzerinde anlaşma çabaları- nın sürdürülmesinin Toplumlarara sı yakınlaşmaya ve barışçıl cözüme katkısı katılanlar tarafından dile getirildi. 


Katılânlar ayrıca, Kıbrıs sorununun adil ve barışçı çözümü için Havana da bağlantısız ülkeler 6. 
Tepe toplantısında onaylanan kararı olumlu olarak karşıladılar. 

Toplantı o çalışmaları içinde, Ege'de yerel işbirlikçileri ile bağlaşıklık içinde Emperyalizm tarafmdan kışkırtılan şovenizm düş manlık ve sonucu olan silahlanma yarışına değinildi. Bölge halkları- nın zararına olan bu kışkırtmalara karşı ortak savaşım verilmesi, ş0- venizme karşı gençliğin ve öğren cilerin barışçıl eğitimi yolunda çaba gösterilmesi için güçlerin birleştirilmesi vurgulandı. 

Toplantı çalışmaları sırasında konuşmacılar gerek Akdeniz'de barış ve güvenlik üstünde dururken, gerekse genel barış ve güvenlik ko nularını irdelerken silahsızlanma savaşımına özel dikkat çektiler. 
Detant sürecinin geliştirilmesi, barış ve uluslararası güvenliğin güçlendirilmesi ve özellikle Detantın askeri alanda da geliştirilmesinin üzerinde durdular. A® 


ESKİŞEHİR'DE 
«HALKTAN 
YANA 
ULUSAL 
DEMOKRATİK 
EĞİTİM PANELİ ve GECESİ» 
YAPILDI 


14 Kasım günü Eskişehir'de 
«Halktan Yana Ulusal Demokratik Eğitim» konulu panel ve gece dü - zenlendi. 


Panele şu konuşmacılar katıl - dı: Öğretmen Hüseyin Uysal, İleri ci eGnçler adına Mehmet Koç, İLD adına Haluk Sarptunalı, Tıp eğitimi üzerine Mustafa Arıcan, Üniversitelerin sorunları üzerine Ni - nal Mete, KÖGEF adına Mehmet Yaşin, İTÜ sorunları üzerine Ah - met Çakır, ODTÜ sorunları üzerine Sevgi Gül, Yurt sorunları üzerine Şebnem Öktem. 


İGD adına konuşan Mehmet 
Koç panelin açış konuşmasını yapı tı. Panelin amacının eğitim sorunlarının gün ışığına çıkartılması, ve öğrenci gençliğin savaşımına yol gösterici bir işlevi olduğunu belirtti. Öğretmen Hüseyin Uysal, ilköğ— retimin sorunlarının çarpık kapi - talist toplumdan kaynaklandığını belirterek, özellikle silahlanmaya ayrılan fonların eğitimi her geçen gün dahada olanaksızlaştırdığını. 
vurguladı. İLD adına söz alan Haluk Sarptunalı ortaöğrenim genç' liğinin sorunlarını dile getirdi ve bu sorunların çözümü doğrultusunda ardıcıl savaşacaklarını belirt. 
ti. Tıp eğitimi üzerine söz alan Mus: tafa Arıcan, tıp eğitiminin özellikle «halk sağlığı> ile ilgili eksik— liğini gidermesi gerektiğini belirtir» önerilerde bulundu. KÖGEF adına söz alan Mehmet Yaşin Kıbrıslı öğ rencilere eğitim sorunlarında ayrıcalık tanınmaması gerektiğini be - lirtti. Yurtlarının açılması gerek - tiğini vurguladı. Üniversiteler üzerine söz alan Nihal Mete «Demokratik Özerk Üniversite» kavramını içeriğini açtı. İTÜ ve ODTÜ sorunlarını dile getiren konuşmacılar, okullarının akademik-demokratik sorunlarını dile getirip anti-demok. 
ratik baskı ve uygulamaların bir an önce kaldırılması gerektiğini be lirttiler. Yurt sorunlarını açıklayan Şebnem Öktem de yurtların yetersizliğinden ve yurtlardaki anti-demokratik basıklardan söz ederek, biran öhce yurt kapasitelerinin art. 
tırılması ve yurtların faşist katil - lerden arındırılması gerektiğini be lirtti. 


14 Kasım akşamı yapılar 
«Halktan yana ulusal demokratik eğitim gecesinde ilerici gençler adına konuşan Mehmet Koç «<Gittikçe azgınlaşan siyasal gericiliğin, eğitim özgürlüğünü ve can güven - liğini tümüyle ortadan kaldırmayı hedeflediğini, İGD'nin anti-demok ratik bir uygulama ile kapatıldı - ğini» belirtti. Koç'un konuşması sık sık «<İGD Açılmalıdır>, «<İGD Sus - turulamaz!>, «Faşizme Geçit Yok!» 
belgileri ile kesildi. Çok sayıda demokratik örgütten gelen mesajların okunmasıyla devam eden gece İlerici Gençlerin yaptığı tiyatro, slayd, folklor ve film gösterilerin — den sonra bitti. 


Enlernasyonulizm Silahımızdır! 


Kasım Kampanyası'nın proggamı içinde yer alan 11 Kasım «Uluslararası Dayanışma Günü», «Dünya Gençliği ile Dayanışma Gecesi» ve «Bölgemizde Barış, Dost Juk ve İşbirliği» konulu uluslararası bir toplantı ile yapıldı. Uluslararası toplantıya (Yunanistan Komünist Gençliği adına KNE Merkez Komitesi'nden bir temsilci, Kıbrıs Devrimci Gençlik Derneği «DGD) ve Türkiye ilerici gençliginin temsilcileri katıldı. Beklenen EDON delegasyonunun yurda girmesi engellendiğinden toplantıya katılamadı. Çeşitli gençlik, sendikal mesleki örgüt temsilcilerinin katıldığı toplantıda Türkiye barış güçleri adına bir konuşma yapan ir kişi emperyalizmin bölgemizdeki savaş kışkırtıcılığına değindi. Nükleer başlıklı füzelerin yurdumuza yerleştirilmesi planlarına “karşı tüm ulusal demokratik güçlerin eylem birliğinin gerekliliğini “wurgulağdı. 


Yunanistan Komünist Gençliği KNE adına konuşma yapan P. Tzimas, İGD'nin kapatılmasını kınayarak söze başladı. Bu konu- 


da Yunanistan demokrat gençli- ” 


sinin sıcak dayanışmasını ileten Tzimas, bölgemizde emperyalizmin “Türkiye ve Yunanistan halklarını silahlandırma ve kırdırma çaba-İarına dikkati çekti. Her kardeş halkın ve gençliğinin barış ve dost Juk bağlarını söküp atmaya emperyalizmin gücünün yetmeyeceğini belirtti. Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs gençliğinin emperyaliz- 


savaşımının bugün dünden daha da önemli olduğunu yineledi. 

11 Kasım «Dünya Gençliği ile 
Dayanışma Gecesi» ise İzmir Fuarı Ekici Över salonunda coşkuyla kutlandı. Geceye Yunanistan Komünist Gençliğini temsilen KNE delegasyonu Kıbrıs gençliğini temsilen KÖGEF ve DGD temsilcileri katıldılar. İlerici gençlerin yanısıra sosyalist gençlerin, devrimci demokrat gençlerin ve İran'lı ilerici gençlerin de katıldığı gece Yunanistan Kıbrıs ve Türkiye halklarının ve gençliğinin barış, dost luk ve dayanışmasının simgesi ol du. 

Beş bini aşkın gencin katıldığı gecede ilk konuşmayı KNE tem sileisi Tzimas yaptı. Bölgemizde emperyalizmin savaş kışkırtıcılığına değinen Tzimas ülkemizdeki anti-demokratik uygulamalara, özellikle İGD'nin o kapatılmasına karşı Yunanistan halkının ve genç liğinin tepkisini dile getirdi. Yunanistan gençliğinin Türkiye ilerici ' gençliği ile sıcak dayanışma içinde olduğunu ve İGD'nin kapatılamayacağını vurguladı. Daha sonra konuşma yapan İGD Genel Sekreteri Alaettin Taş'ı ilerici genç ler coşkuyla selamladılar. Beş bini aşkın genç hep bir ağızdan İGD'nin susturulamıyacağını haykırdı. 

Bu gecede, ilerici, devrimci gençlik faşizme, emperyalizme, savaş kışkırtıcılığına karşı gençliğin eylem birliğinin önemini bir kez daha gördü ve yaşadı. 


öğrenci gençlik haftası Diyarbakır'da kullandı 


4-10 Kasım Öğrenci Gençlik Haftası polis ve sıkıyönetimin baskılarına rağmen Diyarbakır'da yığınsal bir biçimde kutlandı. Hafta içinde kutla - ımalar lise ve yüksek okullarda sürdürüldü. 

5 Kasım'da yüksek okullarda, yüksek okulların akademik, demokratik 
we özerk sorunlarını içeren geniş bir pullama yapıldı. 

6 Kasım'da tüm orta dereceli okullarda çok sayıda «ilerici liseli arkadaşlar» başlıklı bildiri yaygın olarak dağıtıldı. 

7 Kasım'da Büyük Oktobr Devrimi kutlamaları, açık bulunan iki yurtta 


forumlar konularak kutlandı. 


8 Kasım'da Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi ve Eğitim Enstitüsünde <İlevici yurtsever öğrenci gençliğe» başlıklı bildiriler dağıtıldı. Bunları 8-10 Kasım günleri yurtlarda konulan forumlar izledi. Bu forumlar akademik- demokratik sorunları içeren tartışmalara dönüştürüldü. 

Tüm bu yoğun kutlamaların, eylemlerin gösterdiği gerçek: İlerici öğrenci gençliğin savaşımının azgınca sürdürülen faşist saldırılar ve sıkıyöwnetime karşı değil durmak, hızla yükseldiğidir. İlerici öğrenci gençlik her baskıya karşın, örgütlü gücünün hedefleri doğrultusunda savaşacak, hedef- 


#erine ulaşacaktır. 


Om 


me ve silahlanmaya karşı ortak 


TEKELLERE KARŞI TOPLU SAVAŞIMDA GENÇ İŞÇİLER 
GÖREV BAŞINA! 


Bursa'da «12 Kasım İşçi Gençlikle Dayanışma Günü», düzenlenen panel ve gece ile yapıldı. Temel belgisi «Tekellere karşı toplu savaşımda genç işçiler görev başına» olan gün, işçi gençliğin sorunları ve savaşımı açısından çeşitli konulara çözüm yolu gösteren önemli bir adım olma niteliğini içinde taşımaktadır. 

Günün önemli bir bölümü olan panelin konusu, özellikle ülkemiz genç insanlarının karşı karşıya bulundukları, milyonlarca kişiyi etkileyen işsizlik sorunudur. İkiyüzün üzerinde genç işçinin katıldığı panel saat 3.30'da, Tekstil Lokali'nde başladı. İGD Emekçi Gençlik Bürosu, Çırak-Der, Tekstil ve Maden-İş Sendikaları adına yapılan konuşmalarda sorun çeşitli yönleriyle konuldu. Çırak-Der adına ilk konuşmayı yapan Adnan Özer, işsizliğin çıraklar üzerindeki yıkıcı etkileri üzerinde durdu. ; , 

Ucuz işgücü kaynağı olan çırakların azgınca sömürülmesine karşı savaşan Çırak-Der'in, çırakların demokratik haklarının elde edilmesi, anti-demokratik 1470 sayılı çıraklık-kalfalık-ustalık yasasına karşı durulmasında artan etkinliğini açıkladı. Çırak-Der'in yanısıra iş yasasının anti-demokratik maddelerini eleştiren Maden-İş temsilcisinin ardından, İGD adına söz alan bir konuşmacı, işsizliğin kapitalist ekonomi politikanın zorunlu bir sanucu olduğunu söyleyerek şu görüşlere yer verdi: Ülkemizde bugün 4 milyona yaklaşan açık 


işsiz vardır. Bunların çoğu genç insarilârdır. İşçi gençlik kapitalist töp- ” 


lumda bilimsel teknolojik devrimin yarattığı kşullar ve artan bunalımın bir sonucu olarak yığınsal bir biçimde işsizliğe itilmektedir. 
Tensikatlar, iş yasasının 13 ve 17. maddeleri işçi gençliğin başbelası olarak karşılarında durmaktadır. Fakat bunlara karşı gençliğin; özellikle işçi sınıfının yolunda yürüyen örgütlerinin hedefleri doğrultusunda, özellikle işçi sınıfının tekellerle toplu sözleşme masalarına oturduğu şu günlerde önemli görevlerle yüklenmişlerdir. İşçi gençlik bu görevlerin altından başarıyla kalkacak, işsizliğe karşı savaşımı sürdürecektir. 

İşsizlik sorunu üzerine yapılan tüm bu değerlendirmelerin yanisıra konuşmacıların vurguladığı diğer bir gerçek, işsizliğe karşı savaşımda da gençliğin eylem birliğini sağlamanın önemidir. Bu önem her alanda eylem birliğini sağlamak için aktif çabayı bir görev Ola - rak işçi-emekçi gençliğe dayatmaktadır. 

İşçi gençlikle dayanışma gününü diğer bir parçası olan işçi gençlik gecesi 1500'e yakın genç işçinin katılımıyla yapıldı. Gecenin temel belgisi «Tekellere karşı toplu savaşımda genç işçiler görev başınayydı. 
Açış konuşmasından sonra Eskişehir, Bursa, Balıkesir ve Kocaeli'nin tüm fabrikalarından gelen mesajlar okundu. Yüzlerce mesajla dayanışmayı dile getiren işçilerin bu anlamlı çabaları dakikalarca ayakta alkışlandı. Bu çaba, işçi sınıfının ilerici genç işçilerin savaşımına duydukları büyük güvenin en somut görünümüdür. Coşkun kalabalığın «MHP, ÜGD kapatılsın, örgütümüz İGD açılsın!» belgisini sık sık haykırdığı gece Maden-İş Sendikası tarafından hazırlanan «Grev Destanı» filmi, pandomim gösterileri, genç işçi ozanların #ürküleri ile sona erdi. 

Bursa'da, ilerici gençliğin Kasım Atılımı'nın bir parçası olarak gerçekleştirilen bu eylemler, Türkiye ilerici gençlik hareketinde faşist tehlikeye, artan baskılara, Amerikancı-sıkıyönetimci Demirel iktidarına karşı yükselen kabarmanın, gelişmenin bir görünümüdür. 
Kasım Atılımı, işçi gençliğin de fabrikalarda örgütsel gelişmesini pekiştirecekleri, yığınsallıklarını, ideolojik-politik düzeylerini artıra - cakları bir kilometre taşı olacaktır. 


.değini oluşturan komünist en ağır koşullarda bile çelik gibi â- 


` siyle silaha sarıldılar. 


“ların, Teörez'lerin, Togliatti'lerin ye- 
“tiştirdiği gençliğin yasak ve savaş 


“gençliğinin savaşıniını 


© Gerici egemen güçler, sıkıyönetim 


İGD'yi kapattı. Faşist teröre emper- 
“yalizme, şövenizme karşı eylem birliği “bayrağıni yükselten tüm Türkiye ile- © -tici yurtsever demokrat 


gençliğine karşi teröre geçti. Bu saldırılar, bu terör, gençliğin örgütlenme durduramaz. İlerici gençliğin çekir- gençlik 


yaktadır. O yaşıyor, savaşıyor. Çünkü O'nun yaşam ve savaş gelenekleri, Leninci Komsomolun yaşam ve savaşım geleneklerine dayanıyor. . Bu gençlik büyük Oktobr Sosyalist Devrimine aktif katıldı. Bu gençlik bu Komsomol, emperyalistlerin ve iç gericiliğin genç Sövyet devletine, Le- 


~ ninin ülkesine saldırıya geçtiği za- 


man <Her şey Sovyetler içinə belgi-Emperyalistlerin, bunların uzantısı Denikin'lerin Kolçak'ların yenilgisinde genç işçiköylü devletinin savunulmasında kahramanlıkları ile destanlar yarâttı. 
Sosyalist ülkenin gelişip güçlenmesi çalışmalarına bu gençlik, bu kömso- 


“mol özveri ile katıldı. Hitler faşistle- 


rine karşı: dövüştü, Avrupa halkları 


üzerine çöken faşizmin yenilgiye uğratılmasına eşsiz -katkılarda bulun- 


“-du. Bu gençlik, bu Komsomol bugün 


de komünizmin ülkü ve ilkelerinin 


“gerçekleşmesi, komünist toplumun 


maddi ve teknik temellerinin atima- 


dan okuduğu ölüm saçan nükleer ro- “ 


reketinin . çekirdeğini oluşturan işçi 


© sınıfının, Mustafa Suphilerin yolun- $ “dan yürüyen komünist gençlik en ağır - koşullarda bile çelik gibi ayaktadır; “Çünkü bu gençliğin yaşamı, savaşımı `Ä 


Lenin'lerin, Dimitrof'ların, Tealman 


deneyine dayanıyor. Gücünü uluslar- 


i. arası komünist ve işçi hareketinden © 


alıyor. Dünya Demokratik Gençlik” Hareketinin bir parçası olan Türkiye hiçbir güç ezemez. Dimitrof'un yetiştirdiği genç- - 


_ lk, faşistlerin kanlı saldırılarını na- 
-Sil yendiyse, Togliatti'nin yetiştirdiği E 


$) vaso 


sâvaşını 


sı savaşında ön sıralarda (yürüyor. ` >- ABD- emperyalizminin insanlığa mey- 


ii ketlerine karşı Dünyada kalıcı barış “ve güvenliği savunuyor. Bütün kapi- 

-< talist ülkelerin gençliği, her biri kendi"; > koşullarına uygun savaşlar içinde ĝe- * “likleşiyor. Türkiye ilerici gençlik ha- ~ 


j 


nilgiye uğrattı ise, Kastro'nun geng- ^ © diği nasıl kanlı Batista rejimini alaşa- i ği etti ise Türkiye'nin gençliği dé fn 


İLERİCİ GENÇLER, DDKD, SGB, GENÇ-ÖNCÜ'NÜN 


ORTAK AÇIKLAMASI 


« İGD AÇILMALIDIR ! » 


8 Kasım günü İGD Genel Sekreteri Alaattin Taş, GENÇ-ÖNCÜ, SGB, DDKD, Sıkıyönetimin İGD'yi kapatması üzerine ortak bir açıklama yaptılar. Geçtiğimiz günlerde ilerici gençliğin eylem birliği yolunda ileri bir adım atan dört gençlik örgütü, ortak açıklamalarında, İGD'nin kapatılmasının anti-demokratik bir uygulama oldugunu, yoğunlaşan baskıların önem li bir parçasını oluşturduğunu belirttiler. İGD'nin derhal açılmasını isteyen gençlik örgütlerinin ortak açıklaması şöyledir: 

<İlân ediliş gerekçesi «demokratik hak ve özgürlükleri korumak» olan sıkıyönetimin, bugüne kadar- ki uygulamaları, temel demokra - 


CGT : 


tik hak ve özgürlükleri askıya alma, kısıtlama yönündedir. Sıkıyönetimin demokratik kitle örgütle - rini bir bir kapatma yolunu seçmiş olması bu dediğimizi doğrulamaktadır. Buna karşı özgürlük ve demokrasi düşmanı faşist odaklara, MHP'ye, ÜGD'ye el sürülmemiş, faşist cinayet ve katliamlara göz yumulmuştur. 

Örgütlerimiz, kuruluş hazırlıkları sürdürülen yeni hükümetin ön şartlarından da anlaşılacağı gibi, önümüzdeki günlerde dahada azgınlaşacak olan siyasi gericilğe, anti-demokratik baskıcı uygulamala - ra, faşist terör ve katliamlara karşi tüm demokrasi ve halk güçlerini iş ve eylem birliğine çağırırız.> 


«İGD'NİN KAPATILMASINI ŞİDDETLE PROTESTO EDİYORUZ» 


Fransa'nın en büyük işçi sendikaları konfederasyonu 2.400.000 üyeli CGT Sendikası başbakan Demirel'e gönderdiği bir mektupla bu uygulamaları şiddetle protesto etti. CGT'nin mektubu özetle şöyledir: 


«Ülkenizde ortaya çıkan kaygi verici olayları öğrendik. Bir yandan da 


` ülkenizde ilericilerin aşırı sağ elemanların saldırılarına uğraması demok- 


ratik hak ve özgürlüklere saldırılar, baskılar ve baskıcı yönetim örnekleri CGT'nin ve onu oluşturan Fransız emekçilerinin ortak tepkilerini uyandır- 


maktadır. CGT 2.400.000 üyesi adına Türk-İş'e bağlı Gemi-İş 


Sendikası 


başkanının öldürülmesini, TÖB-DER yöneticileri ve Politika Gazetesi Genel Yayın Müdürünün tutuklanmasını, İlerici Gençler Derneği'nin yasak- 


lanmasını şiddetle protesto eder.» 
BANK—S$EN : 
a m a 


«İGD ÜZERİNDEKİ 
YASAK BİRAN 
ÖNCE 
KALDIRILSIN!» 


Bank-Sen Genel Başkanı Metin Denizmen basına ve kamuoyuna yaptığı bir açıklamayla İGD' - nin kapatılmasını protesto etti. İle rici yurtsever gençliğin demokra - tik yığın örgütü İGD'nin kapatıl - masının demokrasiyle bağdaşmayan bir girişim olduğunu belirten Denizmen, «Biz 35 bini aşkın baska emekçilerini örgütsel çatısı al - tında toplayan bir sınıfın sendikası olarak, <Yolumuz işçi sınıfının yoludur» diyen İGD üzerine konan yasağın biran önce kaldırılmasını istiyoruz» dedi. 


MADEN—-İŞ : 


<İGD'NİN 
KAPATILMASINI 
PROTESTO 
EDİYORUZ» 


Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Yürütme Kurulu basına yaptığı açıklamada, İGD'nin kapatılmasını protesto etmiş ve bu anti- demokratik uygulamanın derhal kaldırılmasını istemiştir. 


Maden-İş son günlerde ilerici kuruluş ve Kişiler üzerindeki baskıların yoğunlaştığına dikkat çeke - rek tüm ilerici örgütleri, sendikaları ve üyelerini uyanık bulunmaya ve gerektiğinde anayasal haklarını kullanmak için hazır olmaya çağırmıştır. 


| Demokratik Örgüller 
“Üzerindeki Buskıya Son! 


-FKP ——— 
«<İĞD YERİNDEN š KALDIRILSIN» a 
FKP MK Korütürk'e bir mesaj göndererek İGD'nin ka 


- patılmasını kınadı. 


Avrupa parlamentosunda grubu bulunan FKP, -İGD'- nin kapatılması üzerine. Ko rutürk'e telgraf o gönderdi. 


-Telgrafın metni şöyledir: 


«Sayın Korutürk 2i 
T.C. Cumhurbaşkanı © 


lerine karşı olan bu kararı ‘kesinlikle mahkûm ediyoruz. 
«Oysa aynı aamanda aşırı sağ ` 'cı silahlı komandolar hergün a “suçları yalnızca özgürlüklere RA “bağlılıklarını dile getirmek is olan işçi, aydın Türkiye yurtei ri mein dei 4 y 


iea FRA! ANSIZ KOMÜNİST ; GENÇLİK HAREKETİ 
MES AJI: A 


RULAMAZ: 


GENÇ ÖNCÜ : 
«DEMOKRATİK 
ÖRGÜTLERİN 
KAPATILMASINA 
KARŞI ORTAK 
EYLEMLER 
YÜKSELTELİM» 


MHP-MSP destekli AP hükümetinin kuruluş hazırlıkları ile birlikte, ülkemizde, ilerici, demokrat kitle ve gençlik örğütleri üzerinde baskılar hız kazanmış bulunuyor. Demirel'in hükümetin kuruluş çalışmalarını sürdürdüğü bir sırada, demokratik kitle örgütlerine yönelik olarak başlattığı . saldırı ile son gelişen olayların aynı zamana rastlaması bir tesadüf değildir. Çok kısa sayılabilecek zaman dilimi içinde İGD Genel Merkezinin kapatılması, TÖB-DER YÖNETİCİLERİNİN ve Şube Başkanlarının hakkında tutuklama kararının çıkarılması, ilerici basın organlarının susturulmaya çalışılması bundan böyle olayların ne yönde gelişeceğini açıkça ortaya koymaktadır. 

Esasen, gerici faşist uygulamaları yoğunlaştıracak olan yeni hükümet, bir önceki hükümetten, kendi uygulamalarını kolaylaştıracak bir miras devralmış bulunuyor. CHP ağırlıklı hükümetin sorumluluğu altında gelişen sıkıyönetimin anti-demokratik girişimleri bir yandan demokratik kazanımları birer birer ortadan kaldırmaya yönelmiş, öte yandan ilerici örgütlerin çalışmaların kısıtlamış, bir bölümünü kapatmış, ilerici yayın organlarının önemli bir bölümünün basımını ve dağıtımını yasaklamıştı. Genç Öncü İstanbul Şubelerinin 1 Mayıs öncesinden bu yana kapalı bulunması, bütün girişimlere karşı açılmaması, açılmak istenmemesi bu konuda çok açık bir örnek oluşturuyor. 

Eski baskıcı miras üzerinde daha da yoğunlaşarak sürdürüleceği açık olan anti-demokratik uygulamaların önüne set çekilmesi, demokratik kazanımların korunması ve geliştirilmesi önümüzdeki dönem tüm demokratik 


güçlerin yaşamsal bir görevi durumundadır. Bunun yolu her anti-demok- 


ratik girişimin karşısına demokrasi güçlerinin örgütlü sesinin yükseltil - mesinden geçer. Hiç bir gerekçe bu konuda düşünülebilecek suskunluğu ve ataleti açıklamaya yetmeyecektir. Örgütümüz bu anlayışla hareket ederek İGD Genel Merkezinin ve tüm şubelerinin kapatılması, TÖB-DER yöneticilerinin tutuklanması ve son olarak gelişen diğer olaylâra karşı tüm demokratik kitle ve gençlik örgütlerinin ortak eylemlerinin yükseltilmesi gereğini dile getirmeyi görev bilir. Üzerimize düşen sorumluluklar yerine getirilecektir. 


FİDEF : 
: 
plan EŞ 


iGD 


İGD'NİN KAPATILMASINI KINAYAN ÖRGÜTLER : 


Sıkıyönetimin anti-demokratik bir uygulamayla İGD'yi kapatması ülkemizde ve yurtdışında demok - 


ratik kamuoyunun geniş tepkileri- ne yolaçmıştır. Demokratik kuru - luşlar, sendikalar, ortaklaşa ve tek tek açıklamalarla sıkıyönetimin bu anti-demokratik Oo uygulamalarını protesto ederek, bu kararın kaldırılmasını ve İGD'nin derhal açıl - masını istemişlerdir. 

7 Kasım günü İstanbul'da aralarında TÜTED, İKD, TÜS-DER, Halk-Koop, Halkevleri İl Koordinas yon Kurulu, KÖGEF, Genel-Der, Çırak-Der, İLD, Bank-Der, Gib-Der Enerji-Der, Genel-Der'in de bulun duğu 18 demokratik kuruluş, İGD 'nin kapatılmasını kınamış ve derhal açılmasını talep etmişlerdir. 

Bunların yanında, TÜTED Genel Başkanı Aykut Göker, 'TÜS-DER Genel Başkanı Hasan Fehmi Mavi, Aster-İş, Tüm Has-İş, Yeni Haber-İş, Görsel Sanatçılar Derneği, Marmara Köy-Der, Hür Cam-İş Mimar ve Mühendis Odaları, FİDEF Sıegen Türk İşçileri Derneği, Essen Türkiyeli işçiler Derneği, Fransa Türkiyeli Öğrenciler Birliği, Han - nover Türkiyeli Gençler Derneği ve daha yurtiçi ve yurtdışından bir çok demokratik ilerici örgüt ve kuruluş sıkıyönetimin uygulamalarını ve İGD'nin kapatılmasını protesto ettiler. 


AÇILMALIDIR! 


«<İGD 50.000'i aşkın üyesi ile Türkiye'nin en büyük demokratik gençlik örgütüdür. Çalışan gençli - 


gin, işçi-çırak gençliğin, öğrenim 


gören gençlerin sorunlarını geniş bir kamuoyuna duyurması, çocuk yaştaki gençlerin çalışmasını ele alması, gençliğin demokratik istem lerini dile getirmesi, İGD'nin başlea kazanımları olarak görülmektedir. İGD, kuruluşundan bu yana faşist MHP'li katillerin baş hedeflerinden biridir. Bugüne dek yüzden fazla İGD üyesi faşist katilleree ölüdürülmüş bulunmaktadır. 

FIDEF ve ona bağlı örgütler, Türkiye'deki hükümetlerin ve sıkıyönetim makamlarının bu anti- demokratik davranışlarını şiddetle protesto etmişlerdir. FIDEFte örgütlenmiş işçilerimiz, yurtdışında- ki yurtseverler ülkemizdeki demokratlarla sarsılmaz dayanışmalarını birkez daha kamuoyuna duyurur, politik tutukluların derhal salverilmesini talep ederler. 

FIDEF, Federal Almanyadaki tüm demokrasi güçlerini kamuoyunda bu yönde girişimlerde bu-Iunmaya çağırır.» 

m 


KSI AVUSTURYA KOMÜNİST ÖGRENCILER BIRLIGI 


DDGF üyesi olan Avusturya Komünist Öğrenciler Birliği İGD'nin kapatılmasını kesinlikle kınar. Türkiye gençlik ve öğrenci hareketinin de - mokratik haklarının derhal yeniden yaşama geçirilmesini talep ediyo - ruz. İlerici insanlara karşı anti-demokratik uygulamaların durdurulmasını talep ediyoruz. Ülkenin tüm savaşkan demokratik güçleriyle tam dayanışmamızı bildiririz. 


RENCİ ÖRGÜTÜ 


ODYSİ © İRAN DEMOKRATİK GENÇLİK VE ÖĞ 


Türkiye'de İGD'nin kapatılmasını kınar, İran öğrencileri adına militan örgütleri ODYSI, İran Demokratik Gençlik ve Öğrenci Örgütü olarak bu anti-demokratik ve haksız uygulamanın kesinlikle kaldırılmasını tale; ederiz. j 


KOMMS:- DANİMARKA KOMÜNİST-.ÖĞRENCİLER BİRLİĞİ 


Danimarka Komünist Öğrenciler Birliği (KOMM.S.) İGD'nin kapatılmasını şiddetle kınar. Kesinlikle demokratik olmayan bu uygulamanın derhal durdurulmasını ve örgütün yasallığa kavuşmasını talep ederiz. 


ÖH © AVUSTURYA ULUSAL ÖĞRENCİ ÖRGÜTÜ 


Avusturya Ulusal Öğrenci Örgütü (ÖH) Türkiye öğrencilerinin yaşam ve eğitim koşullarının son derece kötüleşmesi ve akademik, demokratik haklarının kısıtlanmasını protesto eder. ÖH, Türkiye halkı ve öğrenci - lerinin temel hakları ve demokrasi için savaşımlarıyla dayanışmasını be- 
> irtir ve İleri Gençler Derneği — İGD'nin anti-demokratik bir uygulama! 
kapatılmasını protesto eder. 


JCP - PORTEKİZ KOMÜNİST GENÇLİĞİ 


JCP, İGD'nin kapatılmasını şiddetle kınar, Türkiye halkı, gençliği ve öğrencilerinin emperyalizme ve gerici, faşist güçlere karşı savaşımıyla dayanışmasını belirtir ve özgürlüklerin derhal yaşama geçirilmesini ve İGD üzerindeki kapatma kararının kaldırılmasını talep eder. 


NUJS ÜRDÜN ÖĞRENCİLERİ ULUSAL BİRLİĞİ 


Türkiye'de İGD'nin kapatılmasını şiddetle kınıyor ve Ürdün Öğrencilerinin militan örgütü Ürdün Öğrencileri Ulusal Birliği olarak bu haksız ve anti-demokratik uygulamanın derhal kaldırılmasını talep ederiz. 


IRAK CUMHURİYETİ GENEL ÖĞRENCİLER BİRLİĞİ 


GUSIR - 
İGD'nin sıkıyönetim yetkililerince kapatılmasını kınar ve bu haksız, anti-demokratik uygulamanın derhal kaldırılmasını talep ederiz. 
Irak Cumhuriyeti Genel Öğrenciler Birliği, GUSIR tarafından temsil edilen Irak ilerici öğrenci yığınları adına Türkiye halkı, gençliği ve öğrencileri ile gerçek ulusal bağımsızlık, demokrasi ve toplumsal ilereme savaşımlarında dayanışmamızı bir kez daha dile getiririz. Türkiye topraklarından ABD Askersel üslerinin sökülüp atılması, NATO ve diğer saldırgan bloklardan çıkılması gibi haklı istemlerinin yanındayız. Türkiye ilerici güçlerinin demokratik özgürlükler için ve birçok ilde dayatılmış bulunan sıkıyönetimin kaldırılması için verdikleri savaşımı destekliyoruz. 
Eğitimin demokratikleştirilmesi ve akademik, toplumsal hakları için savaşımda Türkiye ilerici gençliği ve öğrencileriyle ve temsilcileri İGD ile dayanışmamızı özellikle belirtiriz. 
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ÖRNEK DEVRİMCİ : 


1951 yılının i ocağında Diyarbakır'a bağlı Karacadağ'ın Taban köyünde doğdu, Mehmet Çak mak... Topraksız bir köy ailesinin ilk çocuğuydu. Ailesi ile Diyarbakıra geldi. Emekçilerin yaşam kav gası verdikleri yoksul bir semte yerleştiler. 

“ Okuma-öğrenme yeteneğini daha küçük yaşta edinen Mehmet; ilk ve orta okulu bitirdikten sonra, Diyarbakır Erkek lIköğretmen Okulu'na girdi. Bu yıllar Türkiye de sınıf, savaşının kızıştığı, alevlendiği yıllardı... Tüm ulusal-demokratik hakları gaspedilen bir halkın çocuğu kavgadan ırak kalabilir mi? Elbette hayır.. O İşte Mehmet Çakmak İlerici fikirlerle bu yıllarda tanıştı. «Savaşsız sömürüsüz bir dünya» için savaşanların safını seçti. 

Öğrencilik yılları zor ama onurlu yıllar oldu. Öğretmenleri ve arkadaşlarının haklı sevgi ve saygısını kazandı. Başarılı, kişilikli bir öğretmen olarak bitirdi okulunu. 

Mehmet Çakmak Batman ilçesinin Şikeftan (Suçeken) köylerin- de mağaralarda yaşayan yoksul halkının çocuklarına ışık taşıyarak başladı öğretmenliğe. Köylülerle bütünleşti. Bir. yandan öğrencilerine Türkçeyi, okuma-yazma- 
.yı belletirken diğer yandan köyün, köylünün sorunlarıyla uğraştı. Ak düşüncesiyle karanlık mağaraları aydınlatmaya çalıştı. Er-öğretmen olarak askerliği bitince Diyarbakırın Lice ilçesine atandı. Bu dönem den sonra yaşamının her dakikasını halkının ve Türkiye işçi sınıfının kurtuluşuna, savaşsız-sömürüsüz bir dünya uğrundaki kavgaya adayacaktır. O'na göre bir devrimciye 24 saat azdır. Cumartesi - Pazar devrimciliği ise gülünç... Bu inançla dünü bugüne, bugünü yarına o bağlayan Mehmet, Lice insanına, bu geri 


Politika ve Savaş Yolu Gaze - telerinin Yazıişleri müdürü, ilerici gençlik hareketinin yiğit militanı Ali İhsan Özgür, faşist canilerce katledilişinin 1. yıldönümünde say gıyla anıldı. 22 Kasım günü Ali İhsan'ın Topkapı Yeni Kozlu'daki me zarı başında büyük bir tören yapıldı. İlerici gençler bir çok anma toplantısı yaparak devrim şehitle- 


A 


GENÇLİĞİN ESİN KAYNAĞI, 


MEHMET ÇAKMAK! 


bıraktırılmış yurt köşesinin ezik insanına borçluluğunu, onlara ak düşünceler taşıyarak, yaşamını on lara adayarak ödemeye çalıştı. 

1 Eylül günü sallandı Lice ve 
köyleri. Kadını-erkeğiyle, çocuğuyaşlısıyla, yıkılan konutların altından ölülerin yanıbaşından sıyrılip kurtulmağa çalışırken Kürt felaketzedeleri, O sırtında ekmek torbasıyla bir köyden diğerine koştu durdu. Gidin bulun Lice köylülerini, sorun Kürt felaketzedeleri ne. Anlatsınlar içleri burkularak, dalıp giderek anlatsınlar deprem anılarıyla Mehmet'i. 

Lice TÖB-DER başkanlığını da sürdüren Mehmet Çakmak <DEPREM> adı ile bir bülten çıkarmağa başladı: «Doğal afet degil kapitalizmin açtığı yaralardı, ulusal ayrıcalığın yaralarıydı depremin yarası». Böyle diyordu «DEP REM» ve elden ele dolaşıyor, sorunları dile getiriyor, yerel boyutları aşarak Türkiye'nin dört bucağına, Avrupanın bir çok ülkesine kadar felaketzedelerin, Kürt halkının sesini, soluğunu iletiyordu. p 

«<DEPREM»den sonra «BİRLİK DAYANIŞM8» bültenini çıkarma- ya başladı. Halkın, öğretmenin sorunlarının biricik çözüm yolunun, işçi sınıfının savaşım yolunda örgütlenmek olduğunu anlattı. Ulusal demokratik cephenin örülmesi uğraşında BİRLİK DAYANIS-MA bülteni gücünün üstünde işlev yürüttü. DEPREM ve BİRLİK DA-YANIŞMA da çıkan yazılar egemen güçlerin öfkesini üstüne çekti. 
Kısılmalıydı bu ses. Soruşturmalar, koğuşturmalar, mahkemeye çağrı davetiyeleri birbirini izledi Ama Mehmet Çakmak'ı, bu savaş erini yıldıramazdı bu baskılar. Tersine her zamankinden daha sıkı sarıldı kavgasına. Öğretmen hareketinin biricik örgütü TÖB-DER' in Güneydoğu Bölge Temsilciliği? 


rini unutmadıklarını ve unutmayacaklarını kanıtladılar. 

Ali İhsan Özgür bundan 1 yıl önce faşist çeteler tarafından kaçırılmış ve işkence edildikten sonra öldürülmüştü. O, işçi sınıfının, ilerici gençlik hareketinin yılmaz bir savaşçısıydı. İşçi sınıfının gücüne Türkiye'de sosyalizmin kurulacağına olan inancı sonsuzdu. Hayatı - 


a 


ne getirildi. 

Çalışkan, alçak gönüllü, hoşgörülü her yönüyle mükemmel bir devrimcidir O... Yol göstericidir, yapıcıdır. Dostuna güven, düşmanına korkudur Mehmet. Sesi işçi sınıfının sesi ile bir çıkmaktadır. 
«Bu ses susturulmalıdır> dedi burjuvazi. Apo'cu uşaklarıyla verip elele, verip kafa kafaya bir tuzak kurdular kendilerine yaraşır: Kahpece... 

19 Aralık 1978 günü. Okulların 
paydos saati 12.00. Caddeler insan dolu. Temel dağıtım kitapevinin önünde Mehmet Çakmak ve kitap evi sorumlusu Ömer Ağın oturuyordu. Az ilerde köşe başında bir polis minibüs bekliyordu. Ve iki el, yaşı onüç-ondördü ancak bulan iki kişi aynı anda dokundu tetige. Mehmet Çakmak en temiz yerinden, işçi sınıfına adadı yüreğginden vuruldu. 

Kim miydi tetiği çeken? Gerçekte tetiği çeken el Karadenizi kana bulayan eldi. Dersim derelerini kanla dolduran, 12 Mart'ın kanlı eliydi. İrini, TİTini MİT ini, APO'cusunu, Maocusunu et ve tırnak edinen bu el, kötü tutulur onulmaz dertlerine. Ve Türkiye işçi sınıfının tunç bileği sert kavrar bu kanlı eli. Bir daha tutmama casına atar hakettiği çöplüğe. Yakındır, saldırısı bundandır. 

Ve işçi sınıfı hareketi Mehmetlerini yitire yitire ilerliyor yarına doğru Gençlik O'nun aydınlık yolunda. 

Mehmetler, Mehmet Çakmaklar, savaş bayraklarına, gençliğin bilincine kazınıyor, kazınacak. 
Mehmet Çakmak, bu örnek devrimci, gençliğin esin kaynağı olmaya devam edecek. 


Ali İhsan 


suvUŞ yolunda 


yaşıyor ! 


nın son anına kadar yüreği, ileri demokratik bir Türkiye için çarp- 


| tı; bu uğurda savaştı, canını ver- 


di. 


Evet, Ali İhsan aramızdan ayrılalı bir yıl oldu. Ama, anısı ilerici gençliğin, kendisinin de uğrunda canını verdiği, işçi sınıfının öncülüğündeki ileri demokratik Türkiye savaşımında yaşıyor. O, savaş bayrağımızın sönmeyen bir yıldısıdır. Sonsuza dek parlayacak, sosyalist Türkiye'nin alanlarını ay dınlatacaktır. 


Fi 


Türkiye'de faşizme, emperyalizme, tekellere karşı savaşan ile- 


riciler, devrimciler, demokratlar Gülizar Ana'yı iyi tanıyorlar. Yakından tanıdığımız bu yiğit, savaşkan, onurlu Anayı bugün bizimle aynı saflarda faşizme, emperyalizme, tekellere karşı savaşırken görüyoruz. 


Gülizar Ana savaşımda, dökülen kanların hesabını sormaya kararlı ve inançlı. Gülizar Ana'ya Fevzi'yi sorduk, akan kanların, dökülen gözyaşlarının nasıl direneceğini, sorduk, şu anda neler düşündüğünü sorduk. Sordukları- 


mızın yanıtını de tek tek aldık: Kararlılık, inanç ve savaşım azmi ni! 


— Gülizar Ana, bize kendinizi 


ve Fevzi'yi anlatırmısınız? 


— Ben bir ev kadınıyım. Şimdi iş yaptığım yoktur. Kocam hamaldır, hamallık yaptı, bugüne kadar, okuttu Fevzimizi ki «aman oğlumun bir senesi kaldı, tek okulunu bitirsin,, hiç bir şey istemiyorum» dedi..Fakat biricik oğlumuzu da elimizden aldılar. ki evlat acısı gören ve sigortası, sendikası, hiç bir güvencesi olmayan bir baba... Çok çalışsa bir yıl daha çalışır. Ondan sonrası yok! Durumumuz budur ve çok kötüdür. Ama her hal içinde oğlumun yürüdüğü savaş yolunda savaşımı sürdüreceğim, bırakmayacağım. 


Fevzi'ye gelince... Oğlumu köy yerinde yokluklar içinde yetiştirdim. Bir göz odada, bir yanda hayvanlar, bir yanda saman... 
Fevzi doğduğunda tek bez dahi 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‘Fevzi KUZUÇAY'IN ANASI GÜLİZAR ANA: 


«OĞLUMUN 


YERİNE 


SAVAŞACAĞIM!» 


yoktu, sırtında tek gömleği bile yoktu. Yemedim, yedirdim, giymedim, giydirdim. Tek oğlum okusun, kurtulsun, çocuğum da hama! olmasın, diye. O da yüksek okula kadar geldi. Bir yılı kalmıştı, kaymayam olmaya. Birgün, kendine «Oğlum oku, kendini kurtar, kaymakam çıkarsan rahat edersin» dedim. «Anne ben kaymakam çıkmışım her şey düzelmez. Milyonlarca aç, işsiz yoksul insan var. 
Hepimizin kurtuluşu için savaşmak gerek» dedi. «Peki oğlum, haklısın ama, sana bir şey olursa ben ne yaparım» dediğim de de, «benim yerime savaşacak sen varsın ya anne» demişti. Evet onun yerine savaşıyorum, daha da savaşacagım. 


Okumam-yazmam yoktur. Ben kalktım, çocuğumun acısını yüreğime gömerek ta Ankara'lara dayandım. Sıkıyönetimciler, polisler bizi gözaltına aldılar. İçerde 
20 tane genci daha getirdiler, bildiri dağıtmaktan. Hepsi benim ço cuklarımdı onlar. Sabah dışarı bak tık askerler eğitimdeler. Onlar da bizim çocuklarımızdır, halk çocuk larıdır. İçerde fenalaşıp, dışarı çıktığımda komiser sordu <Teyze niye bu işçilerin peşine düşüp buralara geldin. Perişan oluyorsun. 
Bunlar daha bir hafta burda kalrlar» İşte o zaman cevap verdim: «Benim acım büyük. Benim tek evladım öldürüldü. Bu ülkenin başbakanı bizimle görüşmedi, kaç tı. Yetmiyormuş gibi gözaltına aldırdı. Onlar bir hafta burdaysa, ben de buradayım» dedim. 


Biz oraya bir soygunculuğa gitmedik, cinayet işlemeye, ırza geçmeye gitmedik. Biz can güvenliğimiz yoktur, dedik. Acılarımız dinsin, katiller hesap versin dedik. Sıkiyönetim tarafından gözaltına alındık. İstanbul'a döndüğü müzde basın toplantısında bütün gazeteler geldi. Bildirimizi hepsi- ne verdik, Hiçbiri yazmadı. Bir Po litika yazdı. Cumhuriyet ve Milliyet bir köşede satır arasında verdi. 
İşlerine gelmediği için yazmadılar. 
İşlerine gelseydi 'yazarlardı. 


— Gülizar ana, bu faşist terörün kaynağı bellidir. biliyoruz. 
Bunu bir kez daha yineler misin? 


— Terörün kaynağı, evlat acısının sorumluları apaçık meydandadır. Büyük parababaları, Koç'- 


lar, Sabancı'lar, Eczacıbaşı'ları ve onların arkasındaki CLA'dır, iktidarlardır. Baştakiler, evlat acısını bilmiyorlar. Yaşamamışlar ki, bilsinler. «Evlat acısına son> diyenleri tutuklayıp, o sıkıyönetime veriyorlar. Katiller ise elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor, hergün televizyona çıkıp, zehir kusuyorlar. 


Katillerin en büyüğü Faşist Türkeş'tir. Ama onu besleyen de tekelcilerdir. Bu apaçık ortadadır. 
Bunu meydanlarda bağırırım, suratlarına da bağırırım, başbakanlğa tekrar gitsem yine haykırırım. Artık korkacak hiç bir şeyim yoktur. Ben gördüm, çektim, dahâ başkaları artık evlat acısı görmesin, çünkü çok zordur! 


— Peki Gülizar Ana, bu cinayetler, terör nasıl durdurulacaktır? 
Neler yapılmalı? 


— Faşist cinayet yuvaları, katillerin, inleri dağıtılmalı, elebaşıları tutuklanıp bunca akan kanın hesabını vermeli, Bunun için de, öncelikle sol güçler eylem birliği yapmalı, Tüm halk, yani bizler birleşmeliyiz. oBaştakilerin' amacı koltuk -kapmaktır,- bize--bir #aydaları yoktur. 


Bütün analar, bacılar, kardeşler, eşler birleşip faşizme karşı durmalıdırlar. Başka çaremiz kalmamıştır. «Evlat acısına Son» demek için en önde ben bağırırım, en önce gelen kurşunu ben yiyeceğim ki, oğlu «benim yerime savaş ana» “dedi. 

Oğlumun yerine savaşacağım. 


— Gülizar ana son olarak Fevzi'nin savaş arkadaşlarına, çocuklarınıza, ilerici gençliğe neler diyeceksiniz? d 


— Ananız olarak diyeceğim şu dur ki, her zaman kendinizi korumalısınız. Sizlerden gelen acı ile benim Fevzi'min yarası tazeleniyor. Sizler hepiniz benimsiniz. Ben okumadım ama öyle saygısız bir ana değilim: <Yok çocuğumu siz götürdünüz, siz vurdunuz» diyecek kadar. Benim oğlum 24 yaşındaydı, herşeyi biliyordu, görmüştü. Ne icin savaştığının bilincindeydi, hem de canını verecek kadar inanç lıydı. Ben kimseyi suçlamıyorum, bu düzeni suçluyorum, Bu gidişe dur demek gerekir. Evlatlarımızın geleceği, güvenliği için. 


. “eylemler düzenleme kararı arşil, Örgütlerin konuya 2 
ilişkin yaptıkları basım. açıklaması şöyledir: - z $ 

CAE Trap ire yehi bir öğrenim yılına daha girerken. bii 2 
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Sy yala tıştir. a aa ma öğrenciler X son derece kötü beslenme ve yaşâm koşüllari içindedirler. Öğrencile- ` “re verilen burslar ve krediler hayat pahalılığı karşısında gülünç bir — <düzeyde kalmaktadır. En önemlisi de öğrenci getiçliğin öğrenim özgürlüğü ve can güvenliği ağır bir tehdit altındadır. `: a er ama e ger “iş sahibi olmanın, gö: 


sahip çıkmak isteyen öğrenci gençlik, burjuva siyasal i ik g 
“anti-demokratik baskıcı uygulamalarına maruz kalıyör. eğ için, 3 
okullarda idari, polis: ve jandarma baskılari arttırılıyor; Bunun için i `- anti-demokratik yasalar, disiplin yönetmelikleri çıkârtilıyor. Bun-. 
- Iarla da yetinilmiyor; öğrenci gençlere yönelik faşist saldırılara ci- -~ © nâyet ve katliamlara arka çıkılıyor, göz. yumuluyor. Kısacası, Tür - 
“okiye öğrenci gençlik hareketi baska, terör ve cinayetlerle sindirilmek, 4 

- Susturulmak isteniyor. 5 5 

“Ancak, tüm bu siyasal saldırı" Ve basi Karşın, öğrenci genç- 4 
ik hareketi yılmadı, “susmadı. Aksine öğrenci gençliğin mücadelesi -tüm dağınıklığına rağmen- ülke çapında yaygınlaştı, Güç kazandı. ` 
5 © Dost düşman herkes bilirki, “Türkiye öğrenci gençlik hareketi“ onn s ran beri, işçi sınifımız önderliğindeki uor ve ms ii 4 
à eea onurlu yerini erim ği a - ʻi 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BURSA'DA «CAN GÜVENLİĞİ VE ÖĞRENİM 


ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN EYLEM BİRLİĞİ» MİTİNGİ YAPILDI 


Gençliğin güç ve eylem birliği yolundaki olumlu gelişmeler her geçen gün daha ileri boyutlara ulaşıyor. 4 gençlik örgütünün, İGD, Genç-Öncü, SGB ve DDKD'nin geçtiğimiz günlerde aldıkları güç ve eylem birliği kararı meyvelerini vermeye başladı. Sözkonusu 


gençlik örgütleri 18 Kasım günü Bursa'da «Can güvenliği ve Öğrenim Özgürlüğü için eylem birliği» adı altında bir miting düzenlediler. 


Saat 14 sıralarında stadyum önnüde başlayıp Famora ve Garaj yoluyla tekrar stadyum önüne 


u 
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Ülkemiz politik yaşamında, gençlik hareketinde ileri bir adım atıldı. İGD, Genç-Öncü, DDRD, SGB örgütleri güç ve eylem birliği kararı aldılar. Aldıkları güç ve eylem birliği kararını bir bildiriyle kamuoyuna açıkladılar. Bildiride yeni öğrenim yılında öğrenci genç liğin akademik-demokratik istemleri uğrunda mücadelenin yükseltilmesi için merkezi ortak eylemler düzenleme kararı alındığı belirtiliyor. Eğitimin demokratikleştirilmesi ve çağdaşlaştırılması için gerici-ırkçı eğitime son verilmesi, öğrencilere ders araç ve gereçlerinin parasız olarak verilmesi, üniversiteye girişte ayrıcalığa son verilmesi, tüm öğrencilere fırsat eşitliği sağlanması, okullardaki polis ve jandarma baskısına son verilmesi, demokratik-özerk üniversite, ortaöğrenimdeki anti-demokratik disiplin yönetmeliklerinin kaldırılması, meslek liselerindeki emek sömürüsüne son verilmesi, bilimsel-teknik eğitim uygulanması, kredi ve bursların yaşam koşullarına göre yeniden düzenlenmesi, yurt yönetmeliklerinin demokratikleştirilmesi, öğrencilerin beslen me ve barınma sorunlarının çözüm lenmesi isteniyor. Görüldüğü gibi bu istemler öğrenci gençliğin canalıcı, dirimsel sorunlarını kapsıyor. 

Eylem ve güç birliği kararı ile öğrenci gençliğin sorunlarının çözgümü yönünde yeni olanaklar, yemi perspektifler açılıyor. Geniş öğrenci gençlik Kitleleri eylem birliği yoluyla savaşıma çekilebilir. 
Öğrenci gençliğin savaşımını güçleştiren ters çıkışlar, bireysel terörist eğilimler, maocu ve maocu bosmaların karşı-devrimci çıkış-Tarı kırılabilir. Yeter ki eylem birliği Konumları canımız kanımız gibi korunabilsin, platformu net olarak belirlensim, diğer anti-emperyalist, anti-faşist, anti-şovenist gençlik kesimleri eylem birliğine çekilebilsin. 

Eylem birliği kararı alan genç lik örgütleri yayınladıkları bildiride bu konuya değiniyorlar. Öğrenci gençliğin dağınık güçlerinin birleştirilmesi yönünäe savaşımı 


gelinen ve burada yapılan konuşmalarla sona eren miting, yığınsallığı, coşkusu ve kitlelerin ortak savaşım kararlılığıyla eylem birliğinin eylem alanlarında hayata geçirilmesinin somut bir örneği oldu. Binlerce gencin hep bir a-Bızdan haykırdığı belgiler, örgüt temsilcilerinin konuşmaları aynı odak noktasında toplanıyordu! 
Can güvenliği ve öğrenim özgürlüğünün sağlanması, MHP ve ÜGD nin kapatılması, eğitimin demokratikleştirilmesi için; gençliğin akademik-demokratik haklarının korunması ve geliştirilmesi uğrunda eylem birliğini güçlendirmek... 


Bunlar, gençliğin yakıcı sorun larıydı. Bunlar, ideolojik ayrılıklara rağmen ilerici gençlik örgüt- 


yükseltmekten söz ediyorlar. «Örgütlerimiz, önümüzdeki günlerde daha da azgınlaşacak olan siyasal gericiliğe, faşizme, şovenizme karsı halk ve gençlik güçlerinin Merkezi, Kalıcı, Güç ve Eylem Birligi'nin sağlanmasının ertelenmez, tarihsel bir görev olduğunu bir kez daha vurgulamayı gerekli sayar» diyorlar, 


Bu sözler gençliğin güç ve eylem birliğinin öğrenci gençlikle: sınırlanamayacağı anlamına geliyor. Diğer anti-faşist, anti-emperyalist, anti-şovenist gençlik kesim lerini eylem birliğine çekmenin, eylem birliğini merkezi, kalıcı, ilkesel bir platforma oturtmanın önemine dikkati çekiyor. Tüm ulusal demokratik güçlerin eylem birliğinin sağlanmasını ertelenmez, dirimsel bir görev olarak belirliyor. 
Bu saptamalar önemlidir. Gençlik ve demokrasi hareketinin ivedi sorunlarını dile getirmektedir. 


Ancak bu kadarı yetmez. Şimdi yapılması gereken; sağlanan eylem ve güç birliğini yaşama geçirmektir. Daha da derinleştirmek ve geliştirmektir. Tüm alanlara ve birimlere yaymaktır. Eylem birli. 
ğinin ilkelerini saptamaktır. Sınırlarını genişletmektir. Silahsızlanma gibi, Amerikancı, sıkıyönetimci Demirel iktidarına karşı genç liğin aktitivesinin harekete geçirilmesi gibi, hükümetin anti-demokratik uygulamalarına yaşam hakkı tanımamak gibi, faşist tırma nışın geriletilmesi gibi, yığınsal 


toplu savaşımda işçi sınıfıyla daya aışmayı yükseltmek gibi, uluslararası dayanışma gibi, demokratik örgütler ve basın üzerindeki bas-Kılar gibi vb. sorunların eylem bir liği konusuna çevrilmesidir. 


lerinin uğruna savaşım verdikleri ortak hedeflerdi. Öyleyse geniş gençlik kitlelerinin bu temel sorunları için ortak savaşım vermelerinden, değişik gençlik örgüt- 


“lerinin savaşım güçlerin arttırmak 


için güçlerini birleştirmelerinden. 
daha doğal birşey olamazdı. işte Bursa mitingi tüm görüş ayrılıklarına karşın gençlik örgütlerinin ortak sorunlar ve hedefler temelin de güç ve eylem birliği yapabileceklerini kanıtlıyor. Bu aynı zamanda eylem birliğinin güçlendirilmesi doğrultusunda atılan önemli bir adımdır. Çünkü böylesi birliklerin güçlendirilmesi en başta yığınların savaşkanlığını arttıracak ortak eylemler düzenlenebilmesine ve bu eylemlerin yaygınlaştırılmasına bağlıdır. 
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